
 
 

 
 
 

Jaarverslag 2023 
 

 
 

 
 
 

 



 2  

Kriskras door de stad 
 
Aan het eind van 2023 kunnen we bij het Leidse Straatpastoraat terugkijken op een mooie 
tijd met waardevolle gesprekken, mooie activiteiten en verbinding tussen zowel pastor en 
pastoranten als tussen pastoranten onderling.  
Tijdens activiteiten zoals de boottocht en het kloosterweekend krijgen pastoranten de kans 
om even te ontsnappen aan hun alledaagse leven. De vieringen zorgen ook voor een 
moment van rust en verbinding met elkaar. De individuele ontmoetingen zijn altijd anders 
en op hun eigen manier mooi en waardevol.  
 
In dit verslag nemen we u mee langs de werkzaamheden van het straatpastoraat in 2023.  
 
Zoals de naam doet vermoeden, speelt het werk van het straatpastoraat zich grotendeels op 
straat af. Naast de wekelijkse bezoeken aan de daklozenopvangen het Sociaal Pension en de 
Nieuwe Energie, het Inloophuis Psychiatrie en bezoeken aan mensen thuis, breng ik mijn 
werktijd door op straat. Hier ben ik aanwezig voor de mensen uit de aandachtsgroep die 
zich op straat ophouden. Vaak loop ik rond in het centrum en de parken. Tijdens sommige 
wandelingen kom ik niemand tegen, op andere dagen ga ik tijdens mijn wandeling van 
gesprek naar gesprek. Het is altijd afwachten of mijn pad dat van hen kruist, maar als onze 
paden kruisen wordt dat altijd gewaardeerd. Deze ontmoetingen kunnen gaan van een kort 
‘hallo’ en de vraag of ik een shaggie heb voor mijn gesprekspartner tot een lang gesprek. 
Soms zie ik de mensen die ik tegenkom wekelijks, soms zijn het mensen die ik al een hele 
tijd niet meer gezien heb en op deze manier weer kan spreken.  
Mijn rondje door de stad en parken is altijd anders, twee voorbeelden van rondes door de 
stad dit jaar.   
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Waar we voor staan: 
OOG EN OOR VOOR IEDEREEN 
 
Het Straatpastoraat Leiden geeft aandacht aan mensen die hun dagen en nachten op straat 
doorbrengen. Dat geldt voor mensen die dakloos zijn, maar ook voor mensen die een thuis 
missen, snakken naar ruimte, weg van de onrust in hun hoofd, of juist op zoek zijn naar 
gezelschap. 
 
De straatpastor is aanspreekbaar op grote en kleine zaken. Bij haar kun je je verhaal kwijt. 
Of het nu alledaagse dingen betreft of de grote vragen van het leven. Gesprekken zijn altijd 
vertrouwelijk, tenzij iemand zelf aangeeft dat het probleem ook besproken mag worden 
met anderen. 
 
Soms kan het leven mensen in de problemen brengen of maak je zelf verkeerde keuzes. 
Niemand hoort op straat te staan en ieder mens heeft recht op aandacht.  
 
Het straatpastoraat wil duidelijk maken dat je als mens niet alleen staat. Dat er iemand is bij 
wie je aan kunt kloppen met je vragen of gewoon even bij kunt kletsen over dingen die je 
bezighouden.  
In die zin heeft de straatpastor wel iets weg van een reisgenoot. Iemand die je onderweg 
toevallig tegenkomt en met wie je in gesprek raakt. Soms tref je iemand die echt kan 
luisteren, bij wie je je verhaal kwijt kunt en die je gaandeweg helpt om zelf te ontdekken 
welke keuzes je wilt maken.  
 
Pastoraat betekent herderschap. Zorg hebben voor de ander. Eigenlijk zijn we allemaal 
geroepen herder voor elkaar te zijn: ‘je broeders of zusters hoeder’ heet dat in Bijbelse 
termen.  
 
Voor het straatpastoraat is het christelijk geloof een bron van inspiratie voor het dagelijks 
werk, maar we zijn er niet op uit om mensen te bekeren. Dus of je nu christen bent, joods of 
moslim, hindoe of iemand met een andere of zonder godsdienstige voorkeur, dat is ons om 
het even. De straatpastor heeft oog en oor voor iedereen. 

 
 

Diaconaal Centrum De Bakkerij aan de Oude Rijn in Leiden, werkplek en uitvalsbasis van 
de straatpastor 
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De straatpastor aan het werk
Een dag uit de praktijk 
Een dag in het leven van de straatpastor ziet er altijd anders uit, het is daarom niet mogelijk 
om duidelijk te omschrijven hoe een ‘normale’ werkweek eruitziet. Daarom is het leuk om 
een specifieke dag te beschrijven, om zo een indruk te geven van hoe het werk eruit kan 
zien.  
’s Ochtends loop ik eerst een rondje rond het centraal station. Vandaag is het zo vroeg op de 
dag nog rustig buiten. Er loopt een bekende te bedelen en er ligt iemand te slapen in de 
fietsenstalling. Beide mannen zijn op dat moment niet aanspreekbaar.  
Daarna meld ik me bij de werkmeester van de veegploeg. Een deel van de bewoners van het 
sociaal pension gaat iedere dag de straat op om vuil te verzamelen. Soms ga ik een paar 
uurtjes met hen op pad om zowat gesprekken te voeren met de deelnemers van de 
veegploeg. Dit is altijd een mooi moment om contact te leggen en te onderhouden omdat 
de gesprekken wat soepeler verlopen dan wanneer we bijvoorbeeld statisch tegenover 
elkaar zitten aan een tafel.  
Na twee uur door de stad lopen, keren we terug naar het Sociaal Pension. Hier lunchen we 
samen met de andere bewoners van deze locatie. Dit doe ik iedere week. Elke 
maandagmiddag ben ik aanwezig rond lunchtijd om samen met de bewoners te lunchen.  
Daarna loop ik buiten weer een rondje, deze keer loop ik via de Haarlemmerstraat naar het 
Huigpark en via daar naar de Nieuwe Energie. Tijdens mijn wandeling kom ik een paar 
bekenden tegen die ik een tijdje spreek. Ook ga ik even zitten in de Haarlemmerstraat om te 
zien of ik er nog meer bekenden tegenkom.  
In de Nieuwe Energie bezoek ik de activiteitenmiddag die daar enkele keren per week 
georganiseerd wordt. In een aparte ruimte krijgen bewoners de kans om creatieve 
activiteiten te ondernemen. Ze kunnen er schilderen, tekenen, boetseren, muziek luisteren, 
maar ook tafelvoetbal spelen. Hier voer ik wat gesprekken met mensen die activiteiten doen 
en met de begeleiders ervan.  
Daarna spring ik op de fiets om op huisbezoek te gaan bij een man die wat psychische 
problemen heeft. Ik spreek hem al zo’n vier jaar en bezoek hem ongeveer om de week. Dan 
spreken we over hoe zijn afgelopen weken geweest zijn en de dingen waar hij mee zit. Hij is 
op dit moment bezig met een aanvraag voor euthanasie. Hierover spreken we bij bijna 
iedere ontmoeting. We spreken over de reden hiervoor, over wat zijn leven op dit moment 
wel nog zin geeft en hoe hij zijn leven zo goed mogelijk zin en vorm kan blijven geven terwijl 
hij bezig is met zijn aanvraag.  
Na dit gesprek keer ik weer terug naar de Nieuwe Energie voor het avondeten. Hier schuif ik 
iedere week aan een andere tafel aan om tijdens het eten te praten met de bewoners en 
kennis te maken met nieuwe mensen die in de opvang verblijven. Vanavond is het rustig in 
de opvang, waarschijnlijk door het goede weer. Wanneer het weer goed is, komen er 
minder mensen eten en vertrekken mensen na het eten vaak meteen weer naar buiten. 
Ik sluit mijn dag af bij het Inloophuis Psychiatrie. Hier kom ik om de week een avond. Hier 
komen niet alleen mensen met psychische problemen, maar ook dakloze mensen. Mensen 
komen hier voor een praatje, een kopje koffie, om de krant te lezen of een spelletje te doen, 
maar ook om even warm en droog binnen te zitten of naar het toilet te gaan. Als ik hier ben, 
neem ik vaak plaats aan een van de tafels waar mensen zitten of bij de bar waar het altijd 
een komen en gaan is van bezoekers die koffie of thee komen halen. Een goede manier om 
alle bezoekers te zien en beschikbaar te zijn voor een gesprek voor wie daar behoefte aan 
heeft.  
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Bijzondere werkzaamheden 
In 2023 vond er een aantal bijzondere gebeurtenissen en activiteiten plaats. Een greep 
hieruit kunt u hier lezen. 
 
Op pad met Julius Terpstra 
Begin januari 2023 besloot ik contact op te nemen met Julius Terpstra, wethouder van 
wonen in Leiden. Omdat hij de portefeuille wonen heeft en het straatpastoraat te maken 
heeft met problemen rondom (niet) wonen, leek het me een waardevol contact. Tot mijn 
verbazing stelde meneer Terpstra meteen voor om samen een wandeling te maken in plaats 
van kennis te maken met een kopje koffie. Daarom liepen we samen door de 
Haarlemmerstraat, via het Huigpark naar het centraal station en weer terug.  
Tijdens onze wandeling kwamen we een aantal bekenden van het straatpastoraat tegen. De 
meeste mensen spraken we kort, met een man gingen we wat uitgebreider in gesprek. Hij 
vertelde dat hij op 24-jarige leeftijd al dakloos was en vertelde aan Julius hoe het is om in de 
daklozenopvang en op straat te verblijven. Toen hij hoorde van het werk van meneer 
Terpstra vroeg hij: “jij bent dus van wonen. Dus als ik een huis nodig heb, moet ik bij jou 
zijn?”. Julius legde uit dat dat helaas niet zo werkt, maar dat hij zijn best doet om zo veel 
mogelijk oplossingen voor dit probleem te realiseren.  
 

 
 
Met een andere man liepen we een stukje mee. Hij vroeg me of ik iets te eten voor hem 
had, daarom liepen we met zijn drieën naar de Jumbo. Het duwen van zijn winkelwagen was 
lastig voor de man, daarom hielp Julius hem. In de winkel kocht ik voor de man wat te eten 
terwijl hij buiten met Julius in gesprek was.  
 
Tijdens onze wandeling spraken we over het werk van het straatpastoraat, de politieke kant 
van het probleem rondom dakloosheid en de plannen voor de opvang en de mogelijke 
oplossingen voor het probleem van dakloosheid. Het was een geslaagde ontmoeting! 
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Kloosterweekend 2023 
In de stromende regen vertrokken we op 14 januari vanuit Leiden naar het 
Dominicanenklooster in Huissen. In de trein wordt er vol spanning gepraat over wat ons te 
wachten staat. ‘Wat gaan we doen?’ ‘Hoe zou het eten zijn?’ ‘Zouden we mooie kamers 
krijgen?’.  

 
 
Na twee treinen, een bus en een stukje lopen arriveren we in het klooster. Hier krijgen we 
een rondleiding en wordt ons verteld over de geschiedenis van het klooster. Daarna doen 
we een contextuele Bijbelstudie. Dit is een nieuwe manier van Bijbellezen die erg goed 
aanslaat bij de groep, daarom zullen we deze vorm vaker gaan toepassen tijdens de 
maandelijkse vieringen.  
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Na het diner nemen we deel aan de vesper in de kapel en volgen we een 
ontspanningsworkshop waarin we ontspanningstechnieken leren en even kunnen bijkomen 
van een drukke dag.  
 

 
 
De volgende dag begint vroeg. Om 8 uur melden we ons in de kapel om deel te nemen aan 
de lauden. Na het ontbijt is het tijd voor de eucharistieviering. Een mooie viering waar 
iedereen voor zichzelf iets uithaalt. Zo is de viering voor iedereen op een andere manier 
waardevol. De een steekt iets op uit de overweging, de ander vindt het fijn om stil te zijn en 
weer een ander is onder de indruk van het koor.  
’s Middags brengen we een bezoek aan het openluchtmuseum in Arnhem. Gelukkig is het 
vandaag wel grotendeels droog en kunnen we op ons gemak het museum verkennen. 
Tijdens ons bezoek stoppen we in een restaurantje om even op te warmen met een kopje 
warme chocolademelk.  
Bij terugkomst in het klooster schuiven we meteen aan bij het avondeten. De rest van de 
avond brengen we rustig door. Sommigen trekken zich terug op hun kamer, anderen wonen 
de vespers bij en sommigen spelen een spelletje of kletsen gezellig. 
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Op onze laatste dag volgen we een creatieve workshop. We gaan aan de slag met potloden 
en verf om een mooie vlinder te maken. Een leuke afsluiting van een mooi weekend.  
Voorafgaand aan ons vertrek wonen we de middagviering in de kapel bij. Tijdens het gebed 
bidt een van de deelnemers voor de mensen van het klooster omdat ze hen zo dankbaar is 
voor het mooie weekend dat ze gehad heeft. 
In de trein terug naar Leiden klinkt de vraag ‘volgend jaar weer?’. Het was een geslaagd 
weekend! 
 
Het Kloosterweekend was onder meer mogelijk vanuit het Activiteitenpotje dat in het 
verleden gevuld werd door de Oud-katholieke Kerk Leiden. 
 

 
 
Een greep uit de reacties van de deelnemers: 

- Heel inspirerend, vooral de vieringen en ik kreeg een warm gevoel van hier zijn en 
zou heel graag terug willen komen 

- Het verblijf hier heeft me goed gedaan 
- Heel fijn gevoel van samenhorigheid, ook door de dagelijkse vieringen 
- Kun je hier ook alleen komen? Het lijkt me heel fijn om nog eens terug te komen. 
- Fijne plek om te zijn 
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Waardevol zilver 
Terwijl ik in gesprek ben met een man die in de daklozenopvang verblijft, schuift een van 
zijn vrienden bij ons aan. Hij vraagt wie ik ben. Als ik hem uitleg wie ik ben en wat mijn 
functie is, wordt hij meteen enthousiast. Hij heeft de eerste straatpastor al gekend omdat 
hij al zo lang dakloos is en vindt het fijn om de huidige straatpastor te ontmoeten.  
Tijdens ons gesprek loopt de man opeens weg, hij komt terug met zijn rugzak. Hier haalt hij 
een klein zilveren voorwerp uit, een klein doosje in de vorm van een bijbel. Hij vertelt dat hij 
het voorwerp van zijn overleden moeder gekregen heeft en dat het heel belangrijk voor 
hem is. ‘Kun jij het voor me zegenen?” vraagt hij. Ik vertel hem dat ik niets kan zegenen, 
maar dat we wel kunnen bidden om Gods zegen over het voorwerp. Dat vinden de mannen 
een goed idee. Daarom vouwen we met zijn drieën onze handen om het voorwerp en vraag 
ik God het voorwerp te zegenen en met de eigenaar ervan te zijn.   
 
Pasen 
1e Paasdag 2023 was een bijzonder mooie dag. Het was leuk om te zien hoeveel activiteiten 
er georganiseerd werden in de stad. Twee ervan bezocht ik. ’s Ochtends bezocht ik het 
zelfregiecentrum. Dit is een plek waar mensen die stemmen horen en andere mensen die 
zich er welkom voelen, twee keer per week bij elkaar komen. Zij organiseerden ook met 
Pasen een bijeenkomst. Iedereen die aanwezig was, had iets te eten of drinken bij zich. Zo 
werd het een leuke picknick. 
Daarna bezocht ik het Inloophuis Psychiatrie. Hier werd een lunch georganiseerd voor hun 
bezoekers. Een gezellige middag voor alle aanwezigen.  
Daarna ging ik naar De Bakkerij voor de Paasviering. De viering was drukbezocht en het was 
te merken dat het een feestdag was omdat de mensen er extra mooi uitzagen. Een van onze 
vaste bezoekers kwam zelfs in pak! Als we net begonnen zijn met zingen, komt een van onze 
vaste bezoekers nog naar binnen gestormd. Hij is wat later omdat hij buiten een mooie 
gitaarkoffer gevonden heeft. “Ga je met me mee spelen?” vraagt onze pianist. Maar helaas, 
in de koffer zit geen gitaar. Tijdens de viering bewondert de man zijn vondst en maakt hij de 
koffer schoon. Deze vrijheid en spontaniteit maakt de vieringen bij het straatpastoraat zo 
bijzonder. 
We gingen tijdens deze viering in gesprek over het Paasverhaal aan de hand van vragen als: 
“Wat is volgens jou de boodschap van Pasen?”, “Gods handelen wordt niet specifiek 
benoemd, maar hij is wel aanwezig. Waar kunnen we die aanwezigheid zien in de lezing?” 
en “Maria en de leerlingen gaan van groot verdriet naar intense blijdschap. Heb je ooit 
zoiets meegemaakt?”. Door met deze vragen aan de slag te gaan, gaat de tekst voor ons 
leven en kunnen we de woorden uit de Bijbel op een andere manier begrijpen.  
Er is een heel goede sfeer tijdens de viering. Nadat we uitgebreid over de Bijbeltekst 
gesproken hebben, zingen we ‘U zij de glorie’, onze stemmen klinken door de opgewektheid 
van alle bezoekers vandaag extra mooi bij elkaar. Aan het einde van de viering bidden we, 
iedereen mag zelf ergens voor bidden. Wat me opvalt is hoeveel dankbaarheid er vandaag 
in de gebeden zit, hoeveel vreugde er uit de woorden van de bezoekers spreekt. Bij 
voorgaande vieringen werd er meer gevraagd dan gedankt. Bij deze viering is dat andersom. 
Er wordt gedankt voor het mooie weer, de genezing van een geliefde en ons samenzijn.  
Na afloop van de viering dronken we gezellig koffie met paasbrood en verse eitjes van mijn 
eigen kippen erbij. 
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Vieringen 
In de vieringen van dit jaar staan teksten over hoop en liefde centraal. Iedere maand lezen 
we een tekst die hierover gaat en gaan we hierover in gesprek aan de hand van een aantal 
vragen. Vragen over onze mening over de lezing, onze interpretatie ervan of onze ervaring 
met een soortgelijke situatie. Vanuit deze vragen komt het gesprek op gang over de lezing, 
maar vaak ook over hun eigen leven. Een ander belangrijk onderdeel van de vieringen is het 
gebed. Na de opening van het gebed mag iedere aanwezige bidden voor wat in zijn of haar 
leven belangrijk is. Daarna krijgt iedereen de gelegenheid om kaarsen aan te steken om het 
gebed kracht bij te zetten.  
Na afloop van de viering gaan we allemaal aan tafel om onder het genot van een kopje 
koffie en iets lekkers na te praten over de viering.  
 
Een viering als een zoete inval 
Om 5 voor 3 zitten twee vrijwilligers klaar voor de viering, met nog maar één 
gast….wachtend op de rest, die gezegd had te zullen komen…. Maar dan komen ze binnen: 
de een moet nog zijn fiets wegzetten en z’n tassen meeslepen. De ander ploft neer op een 
stoel, weer een ander moet nog even naar het toilet…iemand gaat zitten, overmand door 
emoties. Na een half uur sloft tenslotte de laatste gast binnen. Hier kan het allemaal! We 
zijn uiteindelijk met z’n achten! De viering gaat ondertussen gewoon door, ook al moeten er 
tussendoor allerlei zorgen geuit worden en komen er tranen tevoorschijn… 
 
Naderhand wordt er bij de koffie nagepraat, wordt er uitgehuild. Worden mensen door 
anderen gerustgesteld en geholpen om verder te gaan… 
Een stil begin werd zo onverwacht een waardevolle zoete inval. Waarmee maar gezegd kan 
worden dat zo’n viering en de koffie erna voor velen een heel belangrijk moment is.  
 
Soms is een viering een pareltje! Op de zonnige mooie Eerste Pinksterdag leek het erop dat 
er niet veel gasten zouden komen. Toch zaten we uiteindelijk met 14 mensen in de kring! 
Het ging over Hemelvaart en de Heilige Geest. Er werd enthousiast meegedacht over 
Handelingen en De roze wolk op de liturgie, waarop Jezus naar de hemel opsteeg, zou 
misschien een verhullend gordijn kunnen zijn, een soort mist, of God. En het werk van de 
Heilige Geest geen toeval, maar iets wat ‘je van boven toe valt’. 
Na het Kloosterweekend in januari, waarin de gasten elkaar beter leerden kennen, durft 
iedereen vrijuit te spreken en zijn mening te geven: zo werd deze viering een inspirerende 
ervaring: een pareltje! 
 
De Bakkerij is belangrijk  
Impressie van de viering van zondag 30 juli 
 
De droevige gebeurtenis op 14 juli in De Bakkerij heeft ook op de bezoekers van de 
vieringen van het Straatpastoraat grote indruk gemaakt. 
In de viering van 30 juli, twee weken later, werd er stilgestaan bij het overlijden van de 
baliemedewerker. Er werd op de balie een kaars voor hem aangestoken. Ook voor de twee 
gewonden werd gebeden.  
Natuurlijk werd er nagepraat over de gebeurtenis. Femke Post gaf, voorafgaande aan de 
viering, iedereen de gelegenheid om zijn gevoelens te uiten. En dat was goed. 
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‘Ik was bang om weer naar De Bakkerij te komen’…’Tot een half uur geleden durfde ik niet 
te komen, maar ik ben er toch’. Twee trouwe bezoekers hadden hun angst overwonnen en 
waren blij om met de andere bekenden samen te zijn en erover te praten. ‘Je moet toch 
dóór en niet te lang aarzelen’ zei een ander. ‘De Bakkerij is mijn netwerk!’ 
Ook voor straatpastor Femke Post kwamen ze, omdat zij in De Bakkerij werkt en misschien 
wel iets gezien had? ‘Ja’ zei iemand, ‘ik heb Femke meteen geappt. Of ze ok was. Want 
Femke, dat is mijn baken, weet je’.  
Het was een goede viering, met veel gasten, ondanks een paar afzeggingen en onder de 
koffie aan de Broodtafel werd er nog veel besproken. 
En ook voor de dader was er mededogen…… 
 
Kerstviering 
Op Tweede Kerstdag kwamen we in De Bakkerij bij elkaar om samen Kerstmis te vieren. 
Hoewel het een normale viering was, voelde het toch bijzonder. Naast het lezen van het 
kerstevangelie en het bidden, zongen we samen een aantal kerstliederen onder begeleiding 
van een van onze vaste pianisten.  
Naar aanleiding van het kerstevangelie gingen we in gesprek over vragen als: “wat spreekt je 
dit jaar aan in dit verhaal?”, “Met wie identificeer je je?” en “Wat leert dit verhaal ons?”.  
Na afloop dronken we samen koffie en genoten we van wat versnaperingen. Het is altijd 
mooi om op een feestdag samen te kunnen komen met zowel bezoekers als vrijwilligers.  
 
Je krijgt de groeten van mijn moeder  
Christa is een vrouw die ik ongeveer twee jaar geleden ontmoet heb. Sindsdien bezoekt ze 
trouw alle vieringen van het straatpastoraat en bezoek ik haar ongeveer eens per maand bij 
haar thuis. Ze heeft meerdere keren aangegeven dat ze zo blij is met de mensen die ze bij de 
vieringen ontmoet heeft en de activiteiten waar ze aan deelneemt.  
Na een bezoek aan haar moeder zegt ze: “je krijgt de groeten van mijn moeder”. “Wat 
leuk!” zeg ik. Ze legt uit: “ik heb haar zoveel verteld heeft over het straatpastoraat dat ze 
het gevoel heeft dat ze jullie kent, dus ik moest je de groeten doen.” 
 
Uitvaart 
In februari overleed Dennis na een lang ziekbed. Ik kende hem al zo’n vier jaar. Eerst 
verbleef hij in de Nieuwe Energie, later in het Sociaal Pension. Op beide locaties zagen we 
elkaar en maakten we vaak een praatje. Onze relatie ontwikkelde zich geleidelijk. Eerst 
waren de gesprekken oppervlakkig, later werden de gesprekken steeds serieuzer en 
uiteindelijk spraken we over zijn ziekte, hoe hij de dood zag en over zijn uitvaart.  
Toen hij, na lang vechten tegen zijn ziekte, overleed, werd ik door de familie gevraagd om 
iets te vertellen tijdens de uitvaart. In een zaaltje in het uitvaartcentrum nam een grote 
groep mensen afscheid van Dennis en deelden we verhalen over zijn bewogen leven.  
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Gebed in gewone taal 
Mariusz is een Poolse man die al jaren bij Stichting De Binnenvest verblijft. Als hij ziek wordt 
en de diagnose keelkanker krijgt, kiest hij ervoor om geen behandeling te ondergaan. Heel 
lang lukt het hem om tegen de ziekte te vechten en blijft hier doorgaan met zijn dagelijkse 
werk bij de veegploeg. Maar halverwege oktober blijkt dat het niet meer gaat, in overleg 
met de huisarts besluit hij dat hij in slaap gebracht wil worden. Zijn maatschappelijk werker 
belt me omdat hij graag nog een gesprek wil voordat dit gebeurt. 
Daarom meld ik me enkele uren later in de maatschappelijke opvang om bij hem langs te 
gaan. Hij praat over hoe hij zich voelt, over dat hij echt klaar is met het leven en hoopt niet 
meer wakker te worden en over zijn wensen voor zijn uitvaart. Aan het einde van het 
gesprek vraag ik of we samen zullen bidden. Dat wil hij heel graag, hij slaat meteen een 
kruisje en vouwt zijn handen en sluit zijn ogen. Terwijl ik hetzelfde doe, vraag ik me stiekem 
af hoe ik dit gebed vorm moet geven, Mariusz spreekt niet zo goed Nederlands en ik wil wel 
dat hij het gebed goed kan volgen. Daarom bid ik ongeveer het volgende: "Goede God, ik wil 
U vragen voor kracht voor Mariuzs, help met pijn, geef rust voor overlijden en steun in 
wakker zijn". Een heel ander gebed dan ik gewend ben, maar de boodschap blijft hetzelfde 
ongeacht de woorden. 

High tea  
In samenwerking met M25 en Driestar College werd er een high tea georganiseerd voor 
onder andere de bezoekers van de vieringen. In no time toverden de jongeren van het 
Driestar College een ruimte in De Bakkerij om tot een mooie theesalon met heerlijke hapjes.  
Zodra de bezoekers binnenkwamen schoven ze aan en werden ze voorzien van koffie en 
thee.  
Terwijl de bezoekers genoten van de cup cakes, sandwiches, parfaits en een lekker kopje 
thee, werd er gezellig gekletst met elkaar en met de leerlingen van het Driestar College.  
In totaal waren er 13 mensen aanwezig die stuk voor stuk hebben genoten van de lekkere 
hapjes en alle gezelligheid. “We worden wel verwend!” Zei een van de bezoekers toen hij 
naar buiten liep. 
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Toeval  
“Ik heb in een minibieb een boek gevonden over wat alcohol met je lichaam en brein doet” 
zegt Jan terwijl hij tegenover me zit op een picknick bank in het park. Ik ken hem al een paar 
maanden, we zijn elkaar een tijdje uit het oog verloren toen hij een tijdelijk huisje had, maar 
sinds kort kom ik hem weer tegen op straat. Een paar dagen geleden vertelde hij me dat hij 
nu echt wil gaan stoppen met drinken. Hij wil zijn leven weer op de rit krijgen zodat hij weer 
kan gaan werken en in een huis kan gaan wonen.  
“Wat een toeval dat je dat boek nu tegenkomt” zeg ik tegen hem. Dan zeg ik: “Geloof jij 
eigenlijk in toeval?”. “Tja, wat is toeval?” zegt hij. “Toeval is iets dat je toevalt. En waar 
vallen dingen vandaan? Meestal van boven.” Glimlachend kijkt hij naar de blauwe 
lentelucht.  
 
Doop 
Op 30 april werd Johan, een man die ik al ruim vier jaar ken, gedoopt bij zijn kerk. Dit was 
voor hem een hele belangrijke dag. Niet alleen in zijn geloofsleven, maar ook voor de rest 
van zijn leven. Hij zag deze stap als de scheidslijn tussen zijn oude leven waarin hij verslaafd 
en dakloos was en zijn nieuwe leven waarin hij van zijn verslaving af zou komen en een 
nieuw bestaan zou opbouwen in zijn nieuwe huis.  
Ik was vereerd toen hij me uitnodigde om deze bijzondere gebeurtenis mee te maken en 
was dan ook graag aanwezig. Het was een bijzondere kerkdienst en het was vooral heel 
mooi om zijn getuigenis te horen en zijn blijdschap te zien toen hij gedoopt werd.  
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Boottocht  

M25 leerlingen uit de 5e klas van het Stedelijk Gymnasium Leiden gingen op 8 juni 2023 uit 
varen met de Leidse dak- en thuislozen. Met de zon in de rug voeren we met 74 man richting 
de Kagerplassen. Velen hadden er al lang naar uit gezien: Het was weer tijd voor de jaarlijkse 
boottocht met het Straatpastoraat Leiden en M25 Leiden! 

 

Met ieder een cowboyhoed op, werden de gasten verwelkomd op de boot van Rederij van 
Hulst. Aan boord was het een weerzien van bekende gezichten, mensen gaven elkaar een 
high-five. Na ontvangst met koffie en taart was er genoeg eten en drinken met een hartige 
lunch en tijd om wat te ontspannen en elkaar echt te ontmoeten. 
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Op de boot wordt veel gekletst, gezongen en gelachen. ‘Ik kan hier echt even alles vergeten’ 
zegt eén van de deelneemsters terwijl ze uit het raam kijkt. ‘Ik heb de laatste tijd heel veel 
meegemaakt, maar hier kan ik dat even vergeten. Ik laat gewoon al mijn zorgen even met het 
water meedrijven en kan het loslaten.’ 

Na een boottocht van drie uur bereiken we weer de Haven van Leiden. 
‘Het was allemaal geweldig!” roept een vrouw als ze van de boot afloopt. “Het eten was 
lekker, de omgeving mooi, we hadden prachtig weer, het was gezellig. Alles was geweldig!’ 
De gasten vonden de dag zeer geslaagd en verlieten de boot met een lach op hun gezicht. De 
leerlingen hebben met deze projectdag een beter beeld gekregen van de groep dak- en 
thuislozen. ‘Vaak wordt deze groep slecht geportretteerd maar op de boot heb ik ontdekt dat 
zij hele aardige mensen zijn en erg vriendelijk naar elkaar, aldus een enthousiaste M25-
leerling.’ 

Veel dank voor de financiële bijdragen van de Leidsche Maatschappij van Weldadigheid, 
Stichting Dioraphte, de Gemeente Leiden, het Druckerfonds en het Staalwijkfonds voor een 
middag met vele bijzondere interacties en lekker uitwaaien op het water! 

Foto’s: Melle van der Wildt  
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Kerstdiner 

 
 
Op donderdag 14 december gingen de deuren van de Marekerk weer open voor het 
jaarlijkse Kerstdiner voor dak- en thuisloze mensen uit de Leidse regio.  

 
 
In samenwerking met Stichting De Binnenvest kon met hun bestelbusje de grote stapel 
ingezamelde verzorgingsproducten en kledingstukken opgehaald worden om die vervolgens 
in de Marekerk uit te stallen op lange tafels. De sjaals, mutsen en handschoenen waren 
gebreid oor een aantal particulieren en gedoneerd door Stichting Wool for Warmth. De 
verzorgingsproducten werden ingezameld door kerken. In de kerk werd de kerstboom 
versierd en de kerkzaal maakte plaats voor wit gedekte tafels met kerstversiering.  
Vanaf 17.15 uur waren de beveiligers en de EHBO-ers aanwezig. Vanaf dat moment kwamen 
de bezoekers binnen. Voor die tijd stond er al een indrukwekkende rij wachtenden op het 
kerkplein.  
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Vrolijke kerstliedjes  
Eenmaal binnen was er een gezellige sfeer, waar mensen samen genoten van vrolijke 
kerstliedjes van het daklozenkoor ‘De Straatklinkers’ uit Amsterdam. Het welkomstwoord 
werd gehouden door straatpastor Femke Post, het kerstevangelie werd voorgelezen door 
een bezoeker die dit vol overtuiging deed. Na afloop kreeg hij een groot applaus van alle 
192 aanwezigen.  Dominee Ton Jacobs opende de maaltijd met gebed.  
Vervolgens bedienden de M25-ers iedereen aan tafel en de vele toegewijde vrijwilligers van 
de Marekerk, het Straatpastoraat en De Bakkerij hielpen met het opscheppen van de 
Chinese maaltijd van Woo-Ping. Zelfs waarnemend burgemeester Peter van der Velden en 
wethouder Julius Terpstra hielpen een handje mee met het serveren. 
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Geschenk uit de hemel  
“Dit samenzijn is echt een geschenk uit de hemel”, kondigde een bezoeker aan die in deze 
donkere dagen wat meer eenzaamheid voelt en stilstaat bij dierbaren die zij heeft verloren 
in het leven. “Het doet me goed om onder de mensen te zijn en te genieten van de 
maaltijd.” 
De dankbaarheid was voelbaar, en het was ontroerend om te zien hoe mensen de deur 
uitgingen met een glimlach en een gevoel van waardering. Met een volle tas aan 
verzorgingsproducten en warme kledingstukken zoals sjaals, handschoenen, mutsen en een 
leuk kerstpakketje, konden mensen met een tevreden gevoel naar huis.           
 

 
Foto’s: Melle van der Wildt  
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Vrijwilligersuitje naar het Luchthavenpastoraat Schiphol 
 
Op vrijdag 17 februari gingen vrijwilligers, straatpastor en bestuur van het Straatpastoraat 
op stap naar het Luchthavenpastoraat op Schiphol, op uitnodiging van een van de 
bestuursleden, die op Schiphol werkt. 
 
Drie luchthavenpastores 
Na registratie en controle van de paspoorten gingen we met een duidelijk zichtbare 
bezoekerspas op onze jas via de Security naar een zaaltje op 6-hoog met een prachtig 
uitzicht over het vliegveld. We werden ontvangen met koffie en bananenbrood en maakten 
kennis met de drie luchthavenpastores: 
ds. Marieke Meiring (PKN), Mark Hafkenscheid (Anglicaanse- en Oud-katholieke kerk) en 
pater Gerard Timmermans (RK). Twee maatschappelijk werkers van Schiphol Social Work, 
schoven ook aan. Er volgde een kort filmpje over Schiphol en een presentatie van het 
Luchthavenpastoraat. 
 
Voor passagiers en medewerkers 
Dagelijks passeren er ontzettend veel mensen de luchthaven. Schiphol is als het ware een 
miljoenenstad met steeds wisselende bewoners en 65.000 medewerkers. Voor wie op reis 
op de een of andere manier in nood komt is er het Luchthavenpastoraat, dat nauw 
samenwerkt met luchtvaartmaatschappijen, de Marechaussee, de inlichtingenbalies, de 
medische dienst en alarmcentrales. De pastores lopen rond of worden gebeld en vangen 
mensen op, stellen hen op hun gemak en proberen een oplossing te vinden voor hun vaak 
ingewikkelde problemen. Dat kan gaan van een passagier die terugkomt en te maken had 
met een overlijden of een andere ingrijpende gebeurtenis, een reiziger die niet de goede 
papieren heeft, iemand die verward is of in paniek, de slachtoffers van een ramp, een 
vluchteling of …noem maar op. Het gaat dan in eerste instantie om geestelijke bijstand aan 
reizigers in schrijnende en zorgelijke omstandigheden en de pastores maken altijd tijd. 
 
Flitspastoraat 
Daar komt vaak ook een heel stuk praktische hulp bij kijken, een stukje diaconaat dus. 
Mensen worden geholpen aan goede papieren om verder te vliegen, een vlucht wordt 
geregeld, of een hotel voor een nachtje en eten. Zo nodig worden mensen naar de medische 
post op Schiphol gebracht.  
De pastores noemen hun werk ook wel flitspastoraat: meestal gaat het om een kort contact, 
van één of enkele uren, met mensen die je nooit meer ziet. Maar het contact kan ook 
dagenlang zijn, zoals met een aantal Chinezen dat door de pandemie niet naar huis kon 
reizen en 68 dagen op en rond Schiphol verbleef…. 
 
Even een moment rust 
Voor reizigers en medewerkers die zich even op een rustige plek willen terugtrekken, weg 
van  het hectische en drukke Schiphol, is er het Meditation Centre van het 
Luchthavenpastoraat. Het stilste stukje van Schiphol, waar per jaar zo’n 60.000 mensen 
komen. Het is er voor alle religies en overtuigingen, om uit te rusten, te bidden of te 
mediteren. Er zijn gebedskleedjes en de belangrijkste boeken van verschillende religies, in 
vele talen. Een van de 25 vrijwilligers van het Luchthavenpastoraat is aanwezig en biedt zo 
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nodig een luisterend oor aan wie daar behoefte aan heeft. En elke zondag om 11.00 uur 
gaat een van de pastores voor in een kerkdienst. 
 

 
 
Daklozen op Schiphol 
De maatschappelijk werkers van Schiphol Social Work helpen op de luchthaven speciaal dak- 
en thuislozen, ook ’s nachts en in het weekend. Schiphol is natuurlijk warm en droog en er is 
eten te vinden, dus een goede plek voor de doelgroep. De in het verleden meer dan 100 
daklozen, die regelmatig voor overlast zorgden, werden steeds door de luchthavenpolitie 
weggebracht. Nú pakt men het anders aan: ze worden door Social Work geholpen met het 
oplossen van hun problemen, zodat ze bij de juiste instanties terecht komen en de juiste 
zorg vinden. Hun aantal is daardoor zeer verminderd. 
Bijzonder indrukwekkend 
Ons bezoek aan het Luchthavenpastoraat was heel informatief en indrukwekkend. Bijzonder 
om te zien hoe pastoraat en diaconaat hier haast onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. 
Bijzonder ook dat een dergelijke organisatie mogelijk is in zo’n economisch en zakelijk 
bedrijf als Schiphol en dat het belang ervan wordt ingezien. Fijn dat we een kijkje in de 
keuken kregen van dit belangrijke werk! 
Om wat te laten zien en te vertellen over het Straatpastoraat in Leiden zullen we de 
luchthavenpastores een keer uitnodigen naar Leiden! 
 
Terug naar Leiden 
Na een kort maar interessant bezoekje aan het Regiecentrum van Schiphol, dat zich 
bezighoudt met het signaleren en snel, vakkundig en creatief oplossen van logistieke 
problemen bij storingen, onregelmatigheden en calamiteiten namen we de trein terug naar 
Leiden.  
Daar eten we nog gezellig met elkaar. 
 
Het was goed om elkaar eens op een andere manier te ontmoeten dan bij de maandelijkse 
vieringen. Dan gaat de meeste aandacht uit naar de gasten; nú waren meer persoonlijke 
gesprekken onderling mogelijk en leerden we elkaar een beetje beter kennen!  
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Berichten uit de media 
**Steeds meer jongeren tussen de 18 en 22 jaar eindigen op straat 
Het aantal dakloze jongeren nam afgelopen jaar met maar liefst 50 procent toe blijkt uit 
onderzoek van het Leger des Heils. Hoe kunnen deze jongeren die tussen wal en schip vallen 
het beste geholpen worden? Stichting het Bouwdepot denkt de oplossing te hebben. Zij 
ondersteunt jongeren een jaar lang met een vast maandelijks inkomen, zodat ze aan hun 
toekomst kunnen bouwen. Manon van Hoeckel, ontwerper van het Bouwdepot en 
deelnemer Aiden van Engelen zijn aangeschoven meer te vertellen over dit bijzondere 
project.                                                                Geld of je leven, EO, 18 januari 2023 
 
**Leiden ziet geen reden om inspraak nieuw sociaal pension over te doen 
B en W van Leiden gaan de risicoanalyse en de inspraakprocedure over de nieuwbouw en 
uitbreiding van het sociaal pension in Transvaal niet overdoen. De voorgenomen 
nieuwbouw leidde vorig jaar tot grote consternatie in de buurt. De pensionbewoners 
veroorzaken volgens de wijkvereniging regelmatig overlast in de buurt, waarvan de 
gemeente en betrokken organisaties niet goed op de hoogte waren. Partij Sleutelstad wil 
een risicoanalyse en af van de plannen. De gemeente ziet dat anders. Bovendien is er een 
klankbordgroep en zo nodig zal externe informatie ingewonnen worden. 
                                                                                                         Leidsch Dagblad, 10 februari 2023 
 
**In 2030 niemand meer dakloos 
In 2030 zou er niemand meer dakloos moeten zijn. Dat is het plan dat staatssecretaris van 
Volksgezondheid, Maarten van Ooijen, eind vorig jaar lanceerde. Maar er zijn te weinig 
betaalbare woningen, waardoor de uitstroom uit de daklozenopvang stokt. Ook is er een 
grote groep daklozen die niet terecht kan in de opvang en aan hun lot wordt overgelaten te 
midden van een wooncrisis. Het idee is dat daklozen eerst een dak boven hun hoofd krijgen, 
maar lukt dat wel?                 Pointer, NPO Radio 1, 5 maart 2023 
 
**Dakloze gebiedsovertreder van de Leidse binnenstad krijgt nog een laatste kans 
Een dakloze man die een gebiedsverbod heeft voor bijna de hele Leidse binnenstad, krijgt 
nog een laatste kans van de politierechter. Die legde hem maandag alleen een 
voorwaardelijke celstraf op. 
A.K. (36) uit Leiden is licht verstandelijk beperkt en heeft een alcohol- en drugsprobleem. 
Omdat hij in het verleden voor overlast zorgde op diverse plekken in Leiden, heeft hij een 
gebiedsverbod voor praktisch de hele binnenstad. Maar daar heeft hij zich niet aan 
gehouden.                  Leidsch Dagblad, 27 maart 2023 
 
**Eerst een dak boven je hoofd 
Dankzij de projecten Housing First en Wonen Eerst vinden steeds meer daklozen in Den 
Bosch een huis. De straatpastor hoort er veel over op straat. ‘Ik merk steeds vaker dat 
mensen bij mij komen en zeggen: 'Ik heb een huis!' Die zijn zo ontzettend blij en gelukkig dat 
ze weer een plaats voor zichzelf hebben. Dat ze weer structuur in hun leven kunnen gaan 
vinden en vanuit daar weer verder’, vertelt de straatpastor. Maar dan doemt er nog een 
probleem op: een groep daklozen die heel lastig te bereiken is. Zij komen niet naar de 
opvang, maar zitten verstopt in tentjes in het bos.                 NTR Powned, 31 maart 2023 
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**Hij was verslaafd en dakloos 
Hij heeft een bewogen leven vol drugs en zonder huis achter de rug. Inmiddels woont hij 
‘begeleid’ in het sociaal pension van De Binnenvest, is hij voorzitter van de cliëntenraad en 
heeft hij net meegedaan aan een kunstproject voor het goede doel. Een van zijn schilderijen 
is namelijk afgebeeld op een paar sokken, die binnenkort te koop zijn. 
Hij is blij met de opvang in De Binnenvest en met het bezoek van Femke, de straatpastor. 
Wat is dat een lieve vrouw! Eens in de twee weken komt ze even langs om bij te praten.   

          Leidsch Dagblad, 2 mei 2023 
 
**Weer nieuwe bewoners voor Leidse Maansteenpad 
De voormalige bed-bad-broodopvang aan het Leidse Maansteenpad krijgt opnieuw nieuwe 
bewoners. De gemeenten in de regio Holland Rijnland willen er de komende jaren jeugdige 
daklozen (tot 27 jaar) uit de regio onderbrengen. Na een kleine verbouwing gaat de nieuwe 
opvang vermoedelijk in het najaar open. Er komen vijftien bedden, waarvan er vier onder de 
hoede komen van jeugdzorgorganisatie Cardea. Met het project is 1,2 miljoen euro per jaar 
gemoeid. Een stuk of tien jonge daklozen, een heel wisselende groep, verblijven nu in het 
Papegaaisbolwerk bij Stichting De Binnenvest tussen oudere daklozen en verslaafden. Dat is 
geen ideale situatie. Aan het Maansteenpad zijn de jongeren weg van de invloed van 
langdurig daklozen en kunnen hulporganisaties hun werk beter uitvoeren. De gemeente 
Leiden denkt, dat de jongerenopvang tot 2027 nodig is. In dat jaar verhuist, naar 
verwachting, de daklozenopvang van het Papegaaisbolwerk naar nieuwbouw aan de 
Langegracht. Daarin komt voor jonge daklozen een geheel gescheiden gedeelte, met eigen 
voordeur.               Leidsch Dagblad, 19 mei 2023 
 
**Wel werk maar geen woning en ook geen hulp 
Economisch daklozen moeten zichzelf redden. Al voor de coronatijd kwam er een nieuwe, 
snelgroeiende groep bij: de economische daklozen. Zelfredzame mensen zonder veel 
problemen, mét werk, maar zónder onderdak. Een aantal steden probeert deze groep in 
kaart te brengen met behulp van woningcorporaties, maatschappelijk werk, kerken en 
buurthuizen. De Regenboog-stichting, die in de noodopvang voor begeleiding zorgt weet dat 
deze groep economische daklozen snel groeit sinds de financiële crisis, de pandemie en de 
huidige inflatiecrisis. Alleen al in de Amstellandgemeenten gaat het om honderden 
woningzoekenden…Slechts een deel van hen kon aan tijdelijke huisvesting (bijvoorbeeld 
voor 12 maanden) geholpen worden. Mensen in de Randstad wordt daarom aangeraden te 
kijken in Friesland of Limburg.                                                             Leidsch Dagblad, 5 juni 2023 
 

**Aantal daklozen in Nederland neemt af 

Volgens het CBS waren er vorig jaar naar schatting 26.500 mensen tussen 18 en 65 jaar 
dakloos. Vorig jaar waren dat er 32.000. De groep is heel divers, met elk een eigen verhaal 
met vele factoren, zodat één oorzaak voor de dakloosheid lastig aan te wijzen is.  
Het tellen gebeurt op drie gronden: mensen die staan ingeschreven bij een dag- of 
nachtopvang, mensen die een postadres hebben bij een opvang en mensen die bekend zijn 
bij de reclassering. Het deel dat zich niet registreert wordt geschat. 
Het aantal mensen dat een postadres heeft stijgt, waardoor instanties beter contact met 
hen kunnen onderhouden. Staatssecretaris Maarten van Ooijen van VWS zegt in een reactie 
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op de cijfers, dat ze een eerste stap zijn in de richting van zijn ambitie naar nul daklozen in 
2030: "Want elke dakloze is er een te veel."                                            CBS, 19 september 2023 
 
**Dakloosheid wordt gebagatelliseerd 
Uit de cijfers van het CBS kan je concluderen dat het goed gaat met de dakloosheid in 
Nederland. Maar mensen uit de praktijk schetsen dat daklozen onder de 18 jaar en boven 
de 65 jaar niet worden meegeteld. Ook de ‘verborgen’ daklozen niet, die slapen in hun auto 
of bij vrienden. 
Op de stelling: Dakloosheid wordt gebagatelliseerd reageerde 72% met eens en 22% met 
oneens.             Radioprogramma Stand.nl, 19 september 2023 
 
**Opvanglocaties merken er niets van 
De opvanglocaties merken er niets van dat er minder daklozen in Nederland zouden zijn. Zij 
vragen zich af of de telling wel correct is. 
De samenstelling van de dakloze populatie verandert weinig. Ruim 8 op de 10 daklozen is 
man en 40 procent woont in een van de vier grote steden: Rotterdam, Amsterdam, Den 
Haag en Utrecht. Bijna 40 procent van de daklozen is geboren in een ander land, vaak buiten 
Europa. 
Valente, de brancheorganisatie van organisaties in de maatschappelijke opvang denkt dat er 
grote groepen buiten beeld blijven, zoals ‘verborgen’ daklozen, economische daklozen, 
gescheiden mensen, ongedocumenteerden en jongeren. Valente pleit voor een andere 
rekenmethode (letterlijk tellen), maar volgens het CBS zou die veel te arbeidsintensief zijn.                                   
NOS Nieuws, 19 september 2023 
 
**Opvang: geen afname, maar juist toename aantal daklozen 
We zien dat veel meer mensen op straat leven. De druk op onze dag- en nachtopvang 
neemt toe. 
De toenemende dakloosheid wijt een bestuurder vooral aan het grote 
volkshuisvestingsprobleem waar Nederland mee kampt. "Er zijn geen woonplekken, en dat 
wordt versterkt doordat de bestaanszekerheden zijn afgebouwd. De kosten van 
levensonderhoud zijn toegenomen. Mensen krijgen de eindjes niet meer aan elkaar 
geknoopt. Voorheen waren vooral mensen die aan de onderkant van de inkomensgrens 
zitten dakloos. Nu zijn het ook mensen met middeninkomens, zoals een agent of 
leerkracht”. Als mensen gaan scheiden, zijn twee huizen nodig om het gezin in onder te 
brengen, maar daar is geen geld voor, waardoor een van de gezinsleden op straat belandt                                                                                                                                                          
ANP, 23 september 2023 
 
**Jeugdige daklozen zijn zonder ‘zoektermijn’ beter in beeld 
Jongeren jonger dan 27 jaar kunnen met onmiddellijke ingang een bijstandsuitkering 
aanvragen. De maand verplichte wachttijd, een zoektermijn voor een baan, is ingetrokken. 
Gevolg van deze wachttijd was voorheen dat vaak veelal kwetsbare jongeren uit beeld 
raakten, vertelt wethouder Yvonne van Delft (GL). Jongeren zonder inkomen, woon- of 
verblijfplaats maken zo een slechte start in hun leven. Leiden volgt hiermee een aantal grote 
steden. De maatregel ging op 21 september in en had meteen al resultaat: 11 jongeren 
meldden zich aan. Leiden heeft op dit moment 242 bijstandsgerechtigden onder de 27 jaar, 
waarvan er 14 dak- en thuisloos zijn. Dat aantal fluctueert, een volledig beeld van dakloze 
jongeren heeft de gemeente niet.                                              Leids Nieuwsblad 5 oktober 2023 
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**In nieuwe methode tellen ook dakloze Nikki en Kiki mee 
Een telling in Noordoost-Brabant wijst uit dat er veel meer vrouwen en kinderen geen 
woning hebben. Eerder waren ze niet zichtbaar. Bij de kinderopvang van dochter Kiki 
bedachten ze, in het kader van het thema ‘thuis’ de kinderen een foto van hun kamer mee 
te laten brengen. Als oplossing bedacht moeder Nikki een collage van de adressen waar Kiki 
in de 2,5 jaar van haar leven heeft geslapen. Dat waren zeven adressen, het achtste wordt 
een eigen (huur)huis! Nikki en Kiki kwamen nooit in de daklozencijfers van het CBS voor: zij 
sliepen niet op straat, maar bij familie.           Trouw, 6 oktober 2023 
 
**Dakloze EU-burgers in Nederland 
In 2021 werd het aantal dakloze EU-burgers in Nederland geschat op 3000. Omdat veel van 
deze daklozen niet in beeld zijn, stelde het Leger des Heils in Utrecht in 2022 een 
medewerker dakloze EU-migranten aan om de groep beter in kaart te brengen en zichtbaar 
te zijn op straat. Wens is dat deze groep hetzelfde behandeld wordt als andere daklozen in 
Nederland. 
De EU-migranten kunnen in het Catharijnehuis terecht voor een douche, een maaltijd of een 
luisterend oor. Sommigen komen maar een enkele keer, omdat ze weer een baan vinden; 
anderen komen langere tijd terug voor een praatje.           Eersteenhuis.nl, 7 november 2023 
 
**Nog dichte jongerenopvang blijkt nu al langer nodig  
De tijdelijke regionale jongerenopvang aan het Maansteenpad (15 bedden) is nog niet eens 
open en nu al weet de gemeente dat het pand langer nodig is dan verwacht. Op het pand 
dat nu verbouwd wordt en in december 2023 opengaat houdt de gemeente 685.000 euro 
over. Voorstel is om dit geld door te schuiven naar 2026 0m het pand langer open te kunnen 
houden, omdat de nieuwbouw voor de opvang van dak- en thuislozen aan de Langegracht 
vertraging oploopt. In de huidige opvang, aan het Papegaaisbolwerk, kunnen jongere en 
oudere daklozen niet goed gescheiden opgevangen worden. Mengen van beide groepen is 
niet bevorderlijk voor het welzijn van de jongeren. Vandaar dat de jongeren voorlopig 
opgevangen worden aan het Maansteenpad, totdat de nieuwe opvang klaar is. 
De opening daarvan was gepland in 2027, maar blijkt is nu al niet haalbaar. 
                                                                                                  Leidsch Dagblad, 20 november 2023  
 
**Ook voor daklozen is er geen woning, dus puilt de opvang uit 
Grote steden in Nederland hebben te weinig opvangplekken voor daklozen. De tekorten in 
de acute opvang zijn zo groot dat ook daklozen die wettelijk recht hebben op onderdak 
dreigen buiten te moeten slapen. Dat blijkt in de vier grote steden en Amersfoort en Den 
Bosch al zo te zijn. Amersfoort deelde onlangs al tenten uit. Niet alleen de acute opvang 
(slaapzalen en gedeelte kamers) zit vol, ook de wachtlijsten voor langdurige 
woonbegeleiding puilen uit. Gemiddeld blijven daklozen een jaar in grote opvanglocaties, 
waar het onmogelijk is om aan de toekomst te werken. Problemen van daklozen verergeren 
daar. Deskundigen willen graag helpen, maar er zijn te veel mensen en te weinig opvang.  
Oorzaken van te weinig opvang zijn, zoals bekend, de economische daklozen, een scheiding, 
het verlies van inkomen en het niet kunnen vinden van een betaalbare woning. 
Deskundigen betwisten de door het CBS gemelde daling van het aantal daklozen; kinderen 
en ouderen worden daarbij vaak niet meegeteld. Het plan om vóór 2030 iedere dakloze aan 
een huis te helpen zal niet slagen...      Trouw, 12 december 2023
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Fondsenwerving 
Ook in 2023 hebben we voor de 
financiering van het werk een aanvraag 
gedaan bij een drietal grote fondsen, die 
ons ook al eerder steunden: de 
Vogelgezang Foundation, de Stichting 
Rotterdam en de Fred Foundation. 
Ook diaconieën, kerken en particulieren 
uit Leiden en de regio steunen het werk 
regelmatig met giften.  
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Kapel in het Dominicanenklooster dat we bezochten 
__________________________________ 
Het werk van de Stichting Straatpastoraat 
Leiden werd in 2023 mogelijk gemaakt 
door kerken, particulieren en 
onderstaande 
fondsen: 
 

 
 

 
 

 


